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“Wanneer je wakker wordt,  

denk aan wat een kostbaar  

voorrecht het is om te leven;  

om te ademen, om na te denken, om  

te genieten, om lief te hebben. ”

Marcus Aurelius 

Romeins keizer (121 - 180)
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Adem in, adem uit

Adem is leven. Bij het begin van het 
leven kijken we vol verwachting uit 
naar de eerste ademhaling van een 
nieuw mensje, soms is een pets op 
de billetjes nodig. Na het eerste 
geluid volgt een zucht van verlich-
ting. Op het eind van het leven 
wachten we vaak met dezelfde 
intensiteit op de laatste adem. Hoor 
ik hem nog of was dit nu echt de 
laatste adem? Is er nog leven? Dat 
wachten kan soms lang duren voor 
de omstanders, maar net als bij een 
geboorte kan niemand dit moment 
voorspellen. In het hospice maken 
vrijwilligers en medewerkers dit 
vaak mee. Er is geduld en rust nodig 
- net als bij een geboorte - om deze 
intieme situatie vol te houden. 
Adem doet ook denken aan wind, 
aan geest. Alle drie bewegen zij zich 
om ons heen, zonder dat zij tastbaar 
en zichtbaar zijn. Een mysterie. 
Als baby ademen we vanzelfspre-
kend, niet gespannen. Als volwassene 
wil dat nogal eens veranderen en 
ervaren we door een verkeerde 
manier van ademhalen meer stress, 
angst en benauwdheid dan nodig. 
Meditatie, mindfulness en yoga 
worden steeds populairder om zo 
een betere ademhaling te leren, 
daardoor beter te ontspannen en rus-
tiger in het leven te kunnen staan.
 
Ademen, we doen het allemaal, al 
zijn we er zelden echt bewust mee 
bezig. Het leven heeft een natuurlijk 
ritme: dag-nacht, eb-vloed, in- en 
uitademen. Een ritme van ontvangen 
en geven, omarmen en loslaten. 
Ademen bevindt zich nogal eens op 
de grens van kracht en zwakte, 
leven en dood. We kunnen naar 
adem snakken of hijgen, dan krijgen 
we het benauwd. Benauwdheid 
maakt angstig, vooral voor wie het 
einde nadert. Als die angst wegge-
nomen kan worden, komt er ruimte 
voor rust, voor overgave, voor liefde. 
Adem is leven, maar soms heb je wel 
een hele lange adem nodig. Bijvoor-
beeld als iets erg lang duurt, als er 
voor je gevoel maar geen einde aan 
komt en als je de neiging hebt om 
het maar op te geven, het te laten 
zitten of het af te laten weten. Soms 

wordt er een lange adem van je ge-
vraagd, zeker ook in de zorg. Of die 
zorg nu vrijwillig is of professioneel.
Soms omdat een bewoner steeds 
weer in herhaling valt en telkens weer 
hetzelfde doet of zegt. Soms omdat 
een ander je op je zenuwen werkt. 
Soms omdat familie onmogelijke eisen 
stelt en soms ook, omdat je gewoon je 
dag niet hebt. 
Een lange adem hebben betekent ver 
kijken. Een lange adem maakt je 
voorzichtig en behoedzaam. Je wilt je 
krachten sparen om ver te komen. 
Daarom moet je ver kijken om te 
ontdekken hoe lang je nog moet 
volhouden. Je wilt je adem, je energie, 
niet verspillen. 
 
Om adem te halen en een lange adem 
te hebben moet je natuurlijk ook op 
adem kunnen komen. En daar heb je 

Adempauze 

 
‘Soms komt alles tot stilstand, 

piepend en knarsend. 
Het leven houdt zijn adem in. 

Noem het luwte, 
noem het pauze, 
noem het niks, 

maar er hangt iets in de lucht 
en dat blijft daar nog wel even hangen. 

Trek er niet aan. Wacht. 
Het kan alles worden.’ 

 
‘Je kunt alles asfalteren met verwachtingen, 

plaveien met eisen en lijstjes, 
maar zal je net zien: 

wurmpt zich uit een piepklein barstje 
iets wat hier zo goed als onzichtbaar naartoe werd geblazen 

door de lucht 
iets wat je nooit had kunnen verzinnen 

of durven verwachten.’ 
 

Katinka Polderman 

ruimte en aandacht, een luisterend 
oor en elkaar voor nodig. 
Voor iedereen geldt: deel je verhaal, 
deel je gevoelens vooral als je het 
moeilijk hebt, neem het niet mee 
naar huis. Neem de tijd en de ruimte 
om op adem te komen. 

Gelukkig hebben we niet altijd een 
lange adem nodig en staan er ook 
heel veel fijne en mooie ervaringen 
tegenover. Ervaringen, die ons juist 
ademruimte geven, ervaringen die 
we delen met bewoners, hun familie 
en met elkaar. 
Zodat we altijd weer op adem kun-
nen komen en de ruimte hebben om 
samen in rust en kalmte ons mooie 
werk te blijven doen. 
 
Teuni Wijma-Spruit 
Bestuurslid de Waterlelie 
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Parasols

Op 9 april hebben we twee nieuwe 
parasols gekregen. Deze zijn ge-
schonken door Stichting Oud - en 
Nieuw Spijkenisse. 

Hartelijk dank!

Anja Bollee
Coördinator de Waterlelie

Nieuwe groep vrijwilligers

In april hebben we weer een scho-
lingsronde voor de nieuwe vrijwilli-
gers afgerond. Deze scholingsronde 
was een beetje anders dan anders. 
Enkele vrijwilligers hebben een aange-
past traject gedaan in het kader van 

Quizavond Lions Club

Op 18 april, Goede Vrijdag, werden wij 
uitgenodigd voor de Lions VPR Quiz 
in het Helinium in Hellevoetsluis. Er 
deden 27 teams mee, waarvan twee 
teams van ons. Na een korte 
presentatie over de Waterlelie 
mochten we aan de slag. De 
quizvragen waren heel divers, met 
maar liefst 12 rondes en een 
uitsmijterronde als grande finale. 
Ondertussen werden we verwend 

met allerlei lekkere hapjes. Aan het 
einde van de avond mochten we als 
team een prachtige cheque 
ontvangen van maar liefst 10.000 
euro! Wauw! Dit bedrag is mogelijk 
gemaakt door de deelnemers van de 
quiz en verschillende sponsoren. 
Dank aan alle leden van de Lions Club 
voor het organiseren van de quiz, de 
leuke ontvangst, de gezellige avond 
en natuurlijk dit fantastische bedrag!! 

Sandy Boender

Gedicht

Geniet van wat  
de dag je geeft, 

zelfs als het niet gaat  
zoals het moet. 
Want je leeft,  

je leeft. Je leeft! 
Zo lang je ademt  
komt het goed. 

 
Martin Gijzemijter 

de opleiding tot kookvrijwilliger. We 
wensen iedereen heel veel plezier bij 
het werken in het hospice of bij de 
cliënten in de thuissituatie! 

Sandy Boender
Coördinator de Waterlelie
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Paaspakket van  
Heesen uitvaartzorg

Wij hebben van uitvaartzorg Heesen 
een heel leuk paaspakket ontvangen, 
met heerlijke lekkernijen voor onze 
bewoners, hun naasten en onze 
vrijwilligers. Er zaten ook mooie 
plantjes en een insectenhotel bij om 
onze tuin prachtig aan te kleden. Heel 
veel dank voor dit fijne gebaar.

Marleen Boertje
Coördinator de Waterlelie

Lintjes

Op vrijdag 25 april heeft het de 
majesteit behaagd om Ben van Duin 
(vrijwilliger van de Waterlelie) en 
Sonja van ‘t Verlaat (oud vrijwillig-
ster van de Waterlelie) een mooie
waardering te geven voor al hun 
vrijwilligerswerk. Wij feliciteren hen 
met deze prachtige onderscheiding!

Monique IJtsma
Vrijwilliger de Waterlelie

Donatie SWO

Op 23 april waren wij uitgenodigd in 
de ontmoetingsruimte De Mei in 
Zorgcentrum Herman Gorterhof. 
Stichting Welzijn Ouderen Spijkenisse 
(SWO) organiseerde hier een heerlijke 
Italiaanse maaltijd. De Open Eettafel 
voor mensen uit de buurt houdt elke 
maand een loterij voor een goed doel. 
We hebben genoten van een heerlijk 
diner. Na afloop mochten we een 
cheque van 300 euro in ontvangst 
nemen. Wij danken de SWO voor deze 
prachtige donatie! 

Marleen Boertje

Edwin van der Geest 
al 12,5 jaar gewaar-
deerd bestuurslid 
van Stichting Hospice 
Voorne-Putten 
Rozenburg. 
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Donatie voetbaltoernooi 
FNV

Op 26 mei werden we verrast met een 
bezoek van een delegatie van het 
voetbaltoernooi van de FNV. Zij hebben 
op 9 mei op het terrein van v.v. Hekelin-
gen een voetbaltoernooi met een loterij 
gehouden. Het toernooi werd gehouden 
voor een goed doel, dat dit jaar  hospice 
de Waterlelie was. Aad van Wijk heeft 
aan Anja Bollee van de Waterlelie een 
envelop overhandigd met 2.500 euro. 
Wij danken de FNV voor deze fantasti-
sche donatie.

Anja Bollee

In memoriam Jan Bakker 

Op 7 mei is de kunstenaar Jan 
Bakker overleden. Hij werd 100 
jaar. Tot op hoge leeftijd is hij actief 
gebleven. Hij heeft veel voor de 
kunst en voor de gemeente Spijke-
nisse betekend, maar ook voor ons 
hospice. Een beeld van zijn hand 
staat pontificaal in ons nieuwe 
huis. Diverse schilderijen van Jan 
hangen in kamers en kantoren. Ze 
zijn van een tijdloze schoonheid en 
de kleurstelling past wonderwel bij 
het interieur. Wij zullen met 
warmte aan hem blijven denken. 
 
Teuni Wijma-Spruit

Gedicht

Als dit het einde is 
en verder niets, 
dan is er leegte, 

gemis, verdriet en tranen 
om wat eens was 

en niet meer is. 
Maar er is meer 
dan lijf en leden, 

veel meer. 
Want wat een mens bezielt, 

dat is, dat was, 
zijn geest, zijn kracht, 
zijn denkvermogen, 

alle gaven van zijn hart: 
zijn goedheid grenzeloos, 
de sterkte van zijn woord, 

zijn hartelijk gebaar, 
zijn spreken, 

vlug of juist bedachtzaam, 
zijn zwijgen 

soms veelzeggend. 
Dat alles leeft, 

leeft voort in die hem 
kenden, 

die van hem hielden 
en blijven houden 
omdat zijn geest 

nooit, nooit vergaat. 
  

Henri Kerckoffs  

Groene steun van  
Plant & Zo 

Hospice de Waterlelie heeft de 
afgelopen periode weer hulp ont-
vangen van Plant & Zo uit Hekelin-
gen. Dankzij hun betrokkenheid en 
groene vingers groeit de aankleding 
van het hospice langzaam maar 
zeker uit tot een rustgevende, 
sfeervolle omgeving. De mooie, 
nieuwe, groene planten brengen 
niet alleen leven in de ruimtes, 
maar dragen ook bij aan een gevoel 
van warmte en geborgenheid voor 
onze gasten, hun naasten én onze 
medewerkers. Daarom een welge-
meend dankjewel aan Plant & Zo 
voor deze mooie bijdrage aan onze 
missie. Samen maken we van hos-
pice de Waterlelie een plek waar 
mensen zich thuis kunnen voelen. 
 
Sandy Boender
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Jaarlijkse Roparun 

Zaterdag 7 juni 2025 was het zover. 
De ROPARUN ging van start! De 
Roparun is een non-stop estafette-
loop van ruim 500 kilometer, waarin 
sport, doorzettingsvermogen en bete-
kenis samenkomen. Met verschillende 
acties door het jaar heen, halen de 
teams geld op voor het goede doel: de 
palliatieve zorg voor mensen met 
kanker. 

Dit jaar waren er twee teams die zich 
hebben ingezet voor ons hospice: 
Team 154 én Team 278 - 25 Friends 
Run 4 Life. Zij dragen ons hospice een 

warm hart toe. Team 278 heeft tijdens 
een trainingsloop eerder in het jaar, 
ons nieuwe hospice bezocht. Tijdens 
de Roparun zelf hebben we de teams 
aangemoedigd en voor lekkers ge-
zorgd. 

De teams hebben ruim 26.000 euro 
opgehaald! Dit zullen we besteden 
aan de verdere inrichting van ons 
hospice (trapbekleding, trapkast, 
logeerbedden, postoelen en tuinmeu-
bilair). Alles om de bewoners en hun 
naasten nog meer warmte en comfort 
te bieden. Dank jullie wel!

Marleen Boertje

Donatie Fortune Coffee

Op 23 september, Nationale Koffie-
dag, kregen we van “ons” koffiebe-
drijf een prachtige cheque aangebo-
den van maar liefst 500 euro! Op 
deze dag steunt Fortune Coffee per 
regio een goed doel om een steentje 
bij te dragen aan de samenleving. 
Wat fijn dat jullie ons dit jaar steu-
nen. Dank jullie wel!!

Sandy Boender

Glaskunstwerk

Op vrijdag 22 augustus heeft onze 
vrijwilligster Ida Scheijgrond samen 
met vrijwillig(st)er Rijk Lussenburg en 
Lia van Kints een mooi kunstwerk in 
onze tuin geplaatst. Ida is glaskunste-
naar en heeft van de glas in lood ramen 
uit het oude hospice dit prachtige 
kunstwerk gecreëerd! “Een klein huis in 
een groot huis, zowel voor de mensen 
die daar wonen als van het oude naar 
het nieuwe hospice”, zoals ze zelf zegt. 
Bedankt Ida!
Voor meer informatie  
https://Idascheijgrond.nl
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Burenraad Shell

Op 18 maart kwamen twee afgevaar-
digden van de Burenraad Shell Energy 
and Chemicals Park langs bij hospice de 
Waterlelie. De Burenraad is een zelf-
standig overleg groep met vertegen-
woordigers uit de omliggende gemeen-
tes van Raffinaderij Shell. Zij hebben 
een hechte band met het bedrijf en 
communiceren naar de inwoners van de 
omliggende gebieden. De raad is al ruim 
15 jaar actief. De Burenraad onder-
steunt regionale goede doelen met 
mooie donaties. René Heine, penning-
meester van de stichting Vrienden Van 
en Sandy Boender mochten een prach-
tige cheque aannemen van maar liefst 
2.750 euro! Wij danken jullie heel harte-
lijk voor deze mooie donatie.

Sandy Boender
Coördinator de Waterlelie

Tuinaankleding Florensis

In januari is hospice de Waterlelie 
verhuisd naar een nieuwe, fijne 
locatie. In de afgelopen maanden is 
de tuin tot leven gekomen – vooral 
in het voorjaar begon alles prachtig 
te groeien. Met regelmaat krijgen 
we mooie, nieuwe planten om de 

tuin verder aan te kleden. Deze 
groene bijdragen komen onder 
andere van Florensis uit Hen-
drik-Ido-Ambacht, met speciale 
dank aan Robert van Kints. Wat 
bijzonder en lief dat er aan ons 
gedacht wordt. Dank jullie wel! 
 
Sandy Boender
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Dankjewel Henny

Henny van der Graaf is al enkele jaren 
actief als vrijwilligster binnen onze 
organisatie. Vanuit haar grote betrok-
kenheid en waardering voor ons werk 
wilde zij graag bijdragen aan meer 
naamsbekendheid én het inzamelen van 
geld voor onze activiteiten. Dit heeft zij 
op indrukwekkende wijze gedaan door 
het organiseren van diverse acties en 
evenementen: een bingomiddag, klaver-
jastoernooi, spelletjesavond, coun-
tryavond, pubquiz en het korenfestival.

Vanuit haar andere vrijwilligerswerk bij 
het buurthuis in Maaswijk heeft Henny 
de samenwerking gezocht met alle vier 
de buurthuizen in Spijkenisse. De buurt-
huizen hebben enthousiast meege-
werkt en hun ruimtes kosteloos be-
schikbaar gesteld voor de activiteiten. 

Met succes wist Henny diverse sponso-
ren te vinden die onder andere de 
kosten voor flyers, hapjes en drankjes 
op zich namen. Hierdoor kon de volle-
dige opbrengst van de deelnemers 
direct ten goede komen aan onze 
organisatie. Bijzonder om te melden is 
dat Henny’s inzet ook anderen inspi-
reerde: meerdere buurthuizen organi-
seerden zelf kleinere activiteiten, zoals 
een lentemarkt, feestavond en pannen-
koeken bakken. De opbrengsten hier-
van werden eveneens gedoneerd aan 
het hospice.

Voor de laatste week van augustus 
heeft Henny toestemming gekregen 
van de gemeente om een collecte te 
organiseren. Verschillende vrijwilligers 
hebben gecollecteerd in het weekend 
van 29-31 augustus, tijdens het binnen-
stadfestival in Spijkenisse. 

Op 13 september vond de feestelijke 
afsluiting plaats met een zeer ge-
slaagde feestmiddag in het thema 
glitter & glamour. Verschillende arties-
ten waren aanwezig om er een gezel-
lige middag van te maken, waardoor de 
dansvloer geregeld bezet was. Halver-
wege de middag kregen Anja Bollee en 
Sandy Boender uit handen van Wilma 
de Lange en Frans Wildebeest een 
prachtig bedrag aangeboden van 
8.116,75 euro. 
Dankzij Henny’s tomeloze inzet, de 
steun van buurthuizen, vrijwilligers, 
sponsoren en donateurs is dit initiatief 
een geweldig succes geworden. Henny: 
dankjewel voor jouw betrokkenheid, 
creativiteit en doorzettingsvermogen 
– namens ons allemaal!

Marleen Boertje

Meer informatie
Wilt u als vrijwilliger thuis en/of in het hospice werken of wilt u gewoon meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact 
op met de coördinatoren Anja Bollee, Marleen Boertje of Sandy Boender, telefoon 0181-698 889,  
e-mail zorg@hospicedewaterlelie.nl of neemt u een kijkje op onze website www.hospicedewaterlelie.nl. 

U kunt zich hier aanmelden als vrijwilliger of als vriend en diverse publicaties downloaden.
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Mens 

 
Mens is een zachte machine, 

een buigbaar zuiltje met gaatjes, 
propvol tengere draadjes 
en slangetjes die dienen 
voor niets dan tederheid 

en om warmer te zijn dan lucht. 
Och, hij heeft ademzucht 

en hart-arbeid. 

Heeft hij een welvig lijfje, 
hier en daar wat vetjes, 

dan vindt hij iets niet netjes 
en noemt zichzelf een wijfje; 

bovenin zijn haarkleedje 
draait hij dan vaak springveren. 

Daar kan hij niet mee leren; 
ze dansen alleen een beetje. 

 
Het leren gebeurt in een kastje; 

je mag dat niet openmaken, 
wel teder, teder aanraken, 

maar de rest van het zotte bastje 
blijft ingepakt en bewaard, 

want als het zich bepoedert, 
ontwatert of ontvoedert, 

ontroert, ontstemt, onthaart, 
dan kruipt het een hokje in. 

Een deurtje gaat op slot, 
en het loopt niet naar buiten tot 

het kleertjes heeft, kalmte, en zin. 
 

Maar soms voelt het zich zoet; 
het bekje prevelt: “trouwen”, 

het gladde buikje moet 
een klein machientje bouwen. 

 
God behoede de mens 
en geve hem een zoen: 

er is verder niets met hem te doen. 
Streel zijn zoete pens, 

want mens is een zachte machine, 
een ingewikkeld liefje. 
Verzilver zijn statiefje, 
leid hem in een vitrine, 

doe bij hem een lichtje aan. 
Loop zachtjes om hem heen en 

ga elders om hem wenen, 
maar laat hem staan. 

 
Leo Vroman 
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Veel dank

zijn wij verschuldigd aan een 3-tal 
(ex)leden van het Vrienden bestuur, 
allen vrijwilligers: Joke Boender, 
Wilma Heemskerk en Remco 
Schouten. Zij hebben de afgelopen 
maanden, nu de realisatie van onze 
nieuwbouw eerder dit jaar een feit 
is geworden, afscheid genomen van 
het bestuur. Jammer? Jazeker wel, 
de afgelopen twee jaren zijn wij 
veel met elkaar opgetrokken en 
hebben wij met elkaar veel werk 
verzet, op allerlei gebied. En dat 
schept een band.

De functie van Joke was die van 
secretaris, de spil in het bestuur, 
accuraat, punctueel en bijzonder 
oplettend. Bij ieder overleg aanwe-
zig. Van alle vergaderingen werd 
tijdig verslag gedaan terwijl agen-
da’s voor nieuwe vergaderingen 
werden verzonden. Na realisatie 
van de fundraise-plannen als “de 
Club van 100”, het Charity dinner 
etc. was Joke tevens de coördinator 
van de aanmeldingen. Beste Joke, 
namens alle hospice betrokkenen, 
hartelijk dank voor jouw bijdrage de 
afgelopen jaren.

En dan, een luid tromgeroffel, een 
bestuurslid van echt het eerste uur: 
Wilma, sinds 2006 (!) bestuurslid, 
actief, kritisch, zeer betrokken en 
geïnteresseerd met in aanvang een 
wel zeer uitgebreide secretaris-
functie. Denk hierbij naast de regu-
liere taken onder meer aan het 
danken van donateurs en sponsors, 
het voldoen van betalingen, organi-
seren van events en het verzorgen 
van de eindejaar presentjes voor de 
vrijwilligers. Recent was Wilma als 
contactpersoon ook veel betrokken 
bij Transmissie, de organisatie die 
fondsen werft voor Goede Doelen 
als het hospice. Beste Wilma, na-
mens alle hospice betrokkenen, 
hartelijk dank voor jouw bijdrage de 
afgelopen jaren.

Commercieel, creatief, een breed 
netwerk, financieel inzicht en een 
aanhouder. Dat is waar Remco op kan 
terugvallen in zijn periode als alge-
meen bestuurslid van het Vrienden 
bestuur. Hij was vooral betrokken bij 
(het optuigen van) fundraise activitei-
ten en actief deelnemer tijdens verga-
deringen, zijn input deed er toe. Remco 
kon inzichten tijdens vergaderingen 
doen wijzigen. 
Beste Remco, namens alle hospice 
betrokkenen, hartelijk dank voor jouw 
bijdrage de afgelopen jaren.

Nogmaals een hartelijk dank Joke, 
Wilma en Remco voor jullie tomeloze 
inzet, jullie geïnvesteerde tijd en be-
trokkenheid als vrijwilliger en lid van 
het bestuur van de Stichting Vrienden 
van Hospice de Waterlelie.

In deze en in het volgende infobulletin 
kunt u kennismaken met de opvolgers 
van Joke, Wilma en Remco. Heeft u 
vragen of wilt u meer weten ? Wij zijn 
makkelijk bereikbaar via het hospice.

René Heine
Stichting Vrienden van het Hospice

Nieuw lid bestuur Vrienden 
Stichting

Hallo, ik ben Nellie van der Kolk (68). 
Sinds ruim een jaar ben ik officieel 
pensionado. Ik woon in Spijkenisse, 
samen met partner Marcel, die sinds 
kort ook met pensioen is. Ik ben trotse 
moeder van 2 dochters en een geluk-
kige oma van drie kleinkinderen. De 
afgelopen 20 jaar van mijn werkzame 
leven was ik fulltime actief voor het 

gemeentebestuur van Rotterdam als 
adviseur op gebied van protocol, 
kabinetszaken en externe relaties.
In mijn vrije tijd lees ik graag een 
goed boek, ben vaak in mijn tuin aan 
het “rommelen” en wandel veel met 
mijn hond Elmo. Vrijwilligerswerk 
oppakken na mijn pensioneren stond 
hoog op mijn to do-lijstje, want stil 
zitten is niks voor mij. Ik werk inmid-
dels één ochtend per week als 
vrijwilliger in het Vlietland Zieken-
huis en daarnaast ben ik onlangs 
toegetreden als lid van het bestuur 
van de Stichting Vrienden van Hos-
pice de Waterlelie. 
Ik zet graag mijn Rotterdamse 
ervaring in om het doel van deze 
stichting, het organiseren van activi-
teiten en werven van fondsen waar-
van de opbrengst ten goede komt 
aan het hospice, mede te bereiken. 
Net als velen onder u is mijn kennis-
making met de Waterlelie een ver-
drietige geweest, maar ik was me-
teen geraakt door de warme zorg 
waarmee mijn oom en wij, als naaste 
familie, werden omringd. Ik kijk daar 
met een heel goed gevoel op terug. 
Des te meer ben ik gemotiveerd om 
mijn steentje te kunnen bijdragen 
aan deze bijzondere organisatie.

Graag tot ziens!

Warme groet
Nellie van der Kolk

Nieuwe secretaris Vrienden 
Van stelt zich voor

Mijn naam is Mariëlle Verbaas en ik 
draag de Waterlelie al jarenlang een 
warm hart toe. Meer dan 13 jaar 
geleden mocht ik, na het volgen van 
de training, aan de slag als vrijwilli-
ger. Een bijzondere periode waarin ik 
met veel liefde en betrokkenheid 
deel mocht uitmaken van het team 
vrijwilligers. Toen ik mijn eigen 
uitvaartonderneming startte, moest 
ik dit mooie vrijwilligerswerk helaas 
loslaten, het bleek niet meer te 
combineren. Maar de Waterlelie 
bleef altijd in mijn gedachten en in 
mijn hart.
Wat mij dan zo raakt in dit werk? Dat 
is moeilijk in één zin te vangen. Het is 
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juist de optelsom van alle kleine 
momenten die zoveel betekenen. 
Een gesprek, samen een uurtje tv 
kijken, een ontspannende voetmas-
sage geven, een familie echt even 
laten praten en de tijd nemen. Het is 
het verschil maken, juist in die 
laatste, kwetsbare levensfase.

En vergeet de gezelligheid niet. 
Want wie denkt dat er bij de Water-
lelie niet gelachen wordt, heeft het 
mis!
In januari mocht ik samen met mijn 

man de raambekleding verzorgen 
voor de prachtige nieuwe locatie, 
iets waar we erg trots op zijn. En nu 
is het moment daar dat ik opnieuw 
mijn betrokkenheid mag omzetten 
in daden: ik treed toe tot het be-
stuur van Vrienden van de Waterle-
lie als opvolger van secretaris Joke 
Boender.

Ik kijk ernaar uit om vanuit deze rol 
opnieuw een steentje bij te dragen 
aan deze bijzondere plek, waar 
liefde, zorg en aandacht altijd 
voorop staan.

Hartelijke groet
Mariëlle Verbaas

De Club van 100: doe gek en 
doe mee!

De “Club van 100” is inmiddels een 
bekend fenomeen in Waterlelie krin-
gen. Maar toch nog niet bij iedereen 
zo bleek toen ik het laatst met een 
hospicebezoeker over de Club had. Ik 
heb de goede man uitgelegd waar de 
Club voor staat. “Je legt jaarlijks via de 
Stichting Vrienden van Hospice de 
Waterlelie een bedrag van 100 euro 
in”, zei ik hem. Hierop antwoordde hij: 
“dat is een te overzien bedrag, maar 
wat doen jullie er mee?”. Het was voor 
mij niet moeilijk om hier op te reage-
ren: “het hospice verkrijgt subsidies 
van overheden, maar die zijn onvol-
doende om de kosten van het hospice 
met bijna een permanente bewoning 
van 8 personen te dekken. Denk 
hierbij aan (professionele) verzorging, 
huisvesting, inrichting, schoonmaak 
etc. Bovendien zijn er dan nog eens 
een kleine 100 vrijwilligers werkzaam 
die de bewoners gedurende de dag 
verzorgen en ontbijt, lunch en avond-
eten serveren. En zo ook voor de 
familie van de bewoners als hier prijs 
op gesteld wordt. De Vrienden Stich-
ting doet daarom actief een beroep op 
onder meer particulieren, het lokale 
bedrijfsleven, de kerken en sport- en 
recreatieverenigingen zodat de pen-
ningmeester van het hospice jaarlijks 
zijn begroting sluitend kan krijgen.”
”Je hebt me overtuigd”, zei hij, met 
direct er achter aan: “krijg ik er ook 
nog iets voor terug?”. Dat was een 
inkoppertje: “jazeker, op de eerste 
plaats krijg je van je bijdrage een 
fantastisch warm gevoel. Je verwarmt 
bovendien de harten van alle hospice 
betrokkenen en tot slot krijg je ook 
een naamsvermelding op het bord 
van de “Club van 100”. Dat bord is 
momenteel in een ontwerpfase en 
verkrijgt later in dit jaar een bestem-
ming in de hal van het hospice”. Hij 
had nog één opmerking: “waar kan ik 
tekenen en graag neem ik wat extra 
formulieren mee voor mijn familie en 
relaties”. 
We blijven een beroep op je doen. Je 
kent het motto: doe eens gek en doe 
mee! Een kleine moeite voor een mooi 
doel. Inschrijfformulieren vind je op 
de website en in het hospice. 

Heb je vragen of wil je meer weten? 
Wij zijn makkelijk bereikbaar via het 
hospice.

René Heine 

Fondsenwerving via  
Transmissie

Begin 2023, toen de contouren van 
de nieuwbouw zich begonnen af te 
tekenen, werd duidelijk dat “finan-
ciën” een hoofdrol zou gaan vervul-
len in deze nieuwbouwdroom. Na 
overleg met hospice penningmees-
ter Theo Kruithof realiseerden we 
ons dat donaties en bijdragen uit 
onze eigen kring wellicht ontoerei-
kend zouden zijn. Via een tip van 
oud-bestuurslid Gerrit van Buuren 
kwamen we in contact met Trans-
missie.

Transmissie is een commerciële 
organisatie voor vraagstukken in de 
zorg en de non-profitsector. Zij 
staan stichtingen, zorgaanbieders 
en goede doelen bij, onder andere 
op het gebied van strategie, organi-
satie en cultuur. Voor ons was 
vooral, in het kader van de voorge-
nomen nieuwbouw, van belang: het 
verkrijgen van gelden. 
Na een aantal gesprekken die 
vooral in het teken stonden van het 
verschaffen van (schriftelijke) 
informatie over het hospice, de 
organisatie, het doel, (financiële) 
verwachtingen etc. heeft Transmis-
sie een projectplan opgesteld voor 
de ondersteuning bij fondsenwer-
ving. 

Dat laatste bestaat uit het vinden 
van de juiste landelijke vermogens-
beheerders en donateurs die aan de 
hand van het door Transmissie 
geschreven projectplan ons hos-
pice gelden ter beschikking stellen. 
Dit is een langdurig proces, bij de 
meeste fondsen is een doorlooptijd 
van 4 tot 6 maanden gebruikelijk en 
is benoeming van het te financieren 
doel een voorwaarde. Zo is het 
mogelijk dat nu nog steeds aanvra-
gen bij vermogensfondsen lopen. 
Hoewel dus nog niet afgerond 
kunnen we terugkijken op een 
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Vriend worden

U kunt als bedrijf of particulier 
vriend worden van de Stichting 
Vrienden van Hospice de Waterlelie. 
Door toezending van ons infobulletin 
houden wij onze vrienden op de 
hoogte van de besteding van de 
donaties. 

Het rekeningnummer is NL66 RABO 
0327227397 t.n.v. Stichting Vrienden 
van Hospice de Waterlelie.
Iedere gift is van harte welkom!
Voor meer informatie zie onze web-
site www.hospicedewaterlelie.nl

Zijn uw adresgegevens onjuist, 
wenst u het infobulletin niet meer te 
ontvangen of liever digitaal, dan 
kunt u dit door doorgeven door een 
mail te sturen naar: vriendenvande-
waterlelie@hotmail.com

geslaagde samenwerking met Trans-
missie. In een volgend Infobulletin 
zal de bijdrage, gerealiseerd via deze 
organisatie, worden gemeld. 

René Heine 

Game, set & match voor het 
hospice

Begin september, op het tennispark 
van LTV de Dalle in Spijkenisse, 
vonden de eerste Nissewaardse 
tenniskampioenschappen plaats. Een 
tennis- en padeltoernooi voor alle 
inwoners van Nissewaard en voor 
alle leden van de vier betrokken 
verenigingen. Naast de Dalle, zijn dat 
Tennis & Padel de Hartel, TV Bernis-
separk en LTC Spijkenisse. 

Verdeeld over maar liefst 17 tennis- 
en 10 padelonderdelen, zijn totaal 
bijna 250 wedstrijden gespeeld. De 
meeste hiervan op het park van 
hoofdorganisator 2025: de Dalle. De 
finalezondag trok veel publiek, niet 
alleen vanwege het mooie weer, 
maar ook vanwege de verwachte 
spannende finales bij zowel het 
tennis als het padel. 

Het ging in deze week niet alleen om 
de sport. De vier samenwerkende 
verenigingen hadden besloten om 

een deel van de opbrengst van het 
toernooi, ontvangen uit inschrijf- en 
sponsorgelden, te schenken aan ons 
hospice. Wat een mooi gebaar. Het 
hospice heeft zich goed kunnen 
profileren en het belang van de aan-
wezigheid van een hospice in Nisse-
waard kunnen benadrukken.

Sandy en Vrienden Van bestuurslid 
Dirk mochten uit handen van de 
organisatie van de Dalle, Adry Holle-
man en Richard van der Knaap, een 
cheque ontvangen van totaal 1.650 
euro. Bij deze cheque uitreiking werd 
en passant gemeld dat ook de vol-
gende drie toernooien in het teken 
van het hospice komen te staan. We 
kunnen hier wel spreken van game, 
set & match voor ons hospice, toch!

Volgend jaar toch ook maar een 
balletje slaan……

René Heine

Afscheid burgemeester 
Foort van Oosten

Onlangs heeft Foort van Oosten 
afscheid genomen als burgemeester 
van de gemeente Nissewaard. Foort 
legt zijn burgemeesterschap neer om 
demissionair minister van Justitie en 
Veiligheid te worden. Foort was een 
betrokken burgemeester voor de 
gemeente Nissewaard maar zeker ook 
betrokken bij hospice de Waterlelie 
als lid van ons comité van aanbeve-
ling. Ook was hij betrokken bij de 

opening van ons nieuwe pand. 
Ter gelegenheid van zijn afscheid 
mochten wij een prachtige stroom 
aan donaties ontvangen. Eenieder 
die gedoneerd heeft zijn wij zeer 
dankbaar! 
We hebben ruim 1.300 euro mogen 
ontvangen. Wij wensen Foort heel 
veel succes met zijn nieuwe baan! 

Loek Bal
Voorzitter bestuur Stichting Vrien-
den van Hospice de Waterlelie


